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Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Lied  The Lord bless you and keep you. 

De Eeuwige zegene en behoede u 
De Eeuwige laat zijn aangezicht 
over u lichten en zij u genadig 
De Eeuwige verheft zijn aangezicht over u 
en geeft u vrede. Amen 

Enkele data om bij te houden 

• Herdenking Heimolenkapel: maandag 29 mei - 11u 

gebedsviering met aansluitend aperitief 

• Dankviering: zondag 25 juni - 10u30 

• Terekenfeesten: zondag 20, woensdag 23,  

vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus 

• Bedevaart Boskapel Puivelde:  

woensdag 16 augustus - 19u 

• Startviering: 17 september - 10u30 

• Parochieweekend in Drongen: 23 en 24 september 

• Benefietconcert: zondag 04 februari 2024! 

Welkom aan het Rozenbergkoor  

onder leiding van Carlo Claes 

 

Intredelied  Veni Creator – N.M. Couturier 
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, 
met hemelse barmhartigheid. 
 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdesvuur dat ons doordringt. 
 

Welkom 

 

Bidden om nabijheid 

Heilige Geest van God, 

wees graag voor ons de troost, 

de tederheid, de frisse bries, 

de koele sneeuw als we verbrand zijn. 
 

Wees graag vertroosting  

als wij geen raad meer weten,  

wees vrede, kracht en jeugd voor ons; 

de wil om door te gaan 

wanneer we moe gaan worden. 
 

Als wij ons sluiten voor de anderen, 

ons afschermen van hen 

en enkel nog onszelf verdedigen tegen hen: 

wees dan voor ons stoutmoedigheid,  

uitbarsting van leven, 

nieuwe jeugd, de passie van de moed,  

het broze recht op falen. 
 

Als ons hart dor wordt en droog,  

als onze meningen verdelen, 

als onze woorden slaan, 

als onze haat verplettert, 

wanneer wij doof zijn telkens mensen huilen: 

leer ons dan toch de sprong te wagen. 

 

Pinksteren a- jaar  

28 mei 2023 

 

Vuur van liefde en adem van God 



Wees de duif die voor ons uitvliegt, 

het vuur dat redt,  

de storm die reinigt. 

 

Kyrie Messe Brève - Gounod 

 

Gloria Tebe Paiom - Bortniansky 

 

Gebed   

God van leven en licht, 

stort uw Geest over ons uit 

en herschep ons tot mensen 

naar het beeld van Jezus. 

Leg vuur van liefde in ons neer 

opdat wij uitstralen wat Hem ooit bewoog: 

een mens voor anderen te worden. 

Leer ons, zoals Hij, de taal van het hart te spreken,  

opdat wij nabij aan vriend en vreemde,  

één volk worden waarin liefde en vrede wonen. 

Amen. 

 

Inleiding op de lezing  
In de eerste lezing horen we dat na Jezus’ dood  

er weinig vuur te merken is bij de leerlingen,  

totdat ze allen buiten komen en begeesterd zijn. 

In het Evangelie krijgen de leerlingen  

hun opdracht van Jezus. 

 

Lezing  Handelingen 2, 1 - 11  

 

Antwoordzang   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt,  
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 
 
De Geest die ons bewoont, verzucht  
en smeekt naar God, 
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt. 
 
Moment voor de kinderen  

Agnus Dei  Messe Brève - Gounod 

 

Communie Ave Maria - J. Arcadelt 

 

Lichtpuntje van de week 

 

 

 

Slotgebed  

God, 

levensadem in ieder van ons.  

Wij danken U voor de kracht  

die wij bij U vinden,  

voor het vuur dat ons moed geeft. 

 

In de taal van de liefde  

spreekt Gij ons aan 

en zendt Gij ons naar de mensen,  

naar de wereld. 

 

Leer ons  

die moedertaal van alle mensen  

te spreken en te verstaan. 

Leer ons  

die verbindende communicatie  

die mensen samenbrengt. 

 

Stuw ons vooruit  

en roep ons telkens weer om verder te doen  

met de kracht van uw Geest,  

ook al begrijpt de wereld  

niet altijd de taal van de liefde. 

Amen. 

 

 

 

 

 



Daarom doen we hier wat uw Zoon Jezus deed 

op die laatste avond van zijn leven …. 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Als wij dan eten van dit brood  
en drinken van deze beker 
verkondigen wij de dood des Heren,  
totdat Hij komt. 

God van leven, vandaag breken wij dit brood  

en wij delen het met elkaar.  

Vandaag drinken wij samen de beker van het leven.  

Wij geloven dat Jezus leeft, midden onder ons  

en dat Hij ons laat delen in de kracht van zijn Geest. 

Die Geest zendt ons naar elkaar,  

mensen voor mensen,  

om elkaars leven te delen  

en elkaars kruis te helpen dragen,  

om aan elkaar te zeggen:  

“Jij bent een lichtpuntje!" 

In het bijzonder zendt Hij ons  

naar mensen die het moeilijk hebben, 

naar mensen die niet meetellen,  

naar mensen die lijden, 

naar hen die onze hulp nodig hebben  

in de wereld. 

Dankbaar voor allen en alles, God, vragen wij U:  

blijf ons nabij, draag ons en voed ons met uw Geest 

om zo de weg van Jezus te blijven volgen.  

Wij durven U ‘Vader’ noemen  

wat Jezus zijn leerlingen en ons heeft geleerd: 

Onze Vader 

Vredewens 

In vrede kunnen wij leven, 

want wij zijn gedragen door Gods Geest, 

Hij geneest ons als het leven ons pijn brengt. 

In vrede kunnen wij eten, 

want wij worden gevoed door Gods Geest. 

Hij verheldert wat wij moeten weten. 

In vrede kunnen wij zingen, 

want wij worden bemoedigd door Gods Geest. 

Hij laat ons opnieuw beminnen. 

In vrede kunnen wij spreken, 

want wij worden beademd door Zijn Geest. 

Hij zendt ons een heilzaam teken. 

In vrede kunnen wij vragen, 

want wij zijn gelouterd door Zijn Geest. 

Hij zegent onze levensadem voorgoed. 

Die vrede van Jezus is altijd met jou. 

Geven we die vrede door aan elkaar. 

Evangelie  Johannes 20, 19 - 23 

3 kruisjes:  

Jezus, ik denk aan jou,  

Jezus ik spreek met jou, 

Jezus ik hou van jou. 

Acclamatie Slava Tiebie 

Homilie 

Voorbeden 

Goede Adem,  

ga als een storm uit over onze wereld 

en neem alle obstakels  

van haat en woede 

van starheid en duisternis mee. 

Laat de muren die mensen optrekken, bezwijken 

onder uw kracht. 

Laat ons bidden,  
laat ons bidden in de stilte van ons hart 
dat de Vader ons daartoe bezielen mag. 

Goede Adem, wij bidden U 

voor alle mensen op deze aarde, 

voor de zoekers en de twijfelaars: 

dat ze U zien in hun leven, 

dat ze mogen ontdekken  

dat leven meer is dan sterven, 

dat wij geroepen zijn tot vrede en eenheid. 

Laat ons bidden, … 

Goede Adem, Geest van God, 

wij bidden U om kracht in onze handen 

en om moed in onze monden 

zodat wij doen en zeggen wat goed is, 

dat wij de hoop niet laten varen, 

dat wij liefde ontmoeten en liefde doen 

in de Geest van Jezus van Nazareth. 

Laat ons bidden, ... 

Goede Adem, Gods Geest, Jij waait waar je wil. 

Doe de deur van ons hart opengaan  

voor jouw Blijde Boodschap. 

Een boodschap van Liefde voor iedereen,  

voor de hele wereld.  

Wij danken om zij die gehuwd zijn:  

Glenn Waum en Evelien Ooms en vragen dat zij 

ervaren in hun liefde dat uw vuur hen begeesterd. 

Een Blijde Boodschap van Liefde 

voor hen van wie we afscheid moesten nemen 

Een boodschap van Liefde voor hen van wie we 

afscheid moesten nemen (…) 

Dat we troostend mensen nabij zijn. 

Dat we hen kunnen laten voelen dat Jij hen steeds 

nabij blijft en dat er niemand verloren gaat,  

ook al is hij gestorven.  

Laat ons bidden, … 



Geloofsbelijdenis  

In God geloven wij, 

die leven geeft aan mensen, 

die ons koestert als zijn kinderen 

en die er zal zijn, al onze dagen. 

 

In Jezus van Nazareth geloven wij, 

in wie God zichtbaar is geworden:  

Hij werd onder mensen geboren, 

voor mensen heeft hij geleefd  

en is hij  gestorven. 

Hij was sterker  dan de dood, 

want Hij is opgestaan tot leven 

en Hij blijft onder ons; 

een naam die niet wordt uitgewist. 

 

In Gods Geest geloven wij, 

die leven blaast in mensen, 

die rondgaat als een storm 

en ons in beweging zet, 

die ons roept tot recht en vrede, 

om te helen wat gebroken is, 

om te troosten wie te lijden heeft, 

hoop te bieden aan wie vertwijfeld is, 

die mensen samenbrengt in liefde, 

die haar gaven geeft aan ieder 

om daarmee allen van dienst te zijn: 

Gods Geest van liefde en kracht. 

 

In de kerkgemeenschap geloven wij, 

het lichaam van de Heer, 

geroepen om zijn gestalte te worden 

en deze wereld van dienst te zijn. 

 

In het leven geloven wij, 

dat sterker is dan de dood  

en dat wij niet zullen vallen, 

want God bewaart ons in zijn hand. Amen. 

 

Offerande  

De omhaling vandaag is bestemd voor  

de VZW Pastorale Animatie, die het loon van onze 

pastor Lieve Van Driessen, financiert.  

Uw bijdrage helpt mee om het werk van Lieve  

in onze geloofsgemeenschap van Tereken 

mogelijk te maken.  

 

Je kan je gift doen 

via deze bankapp 

(bedrag is zeker 

gemakkelijk aan te 

passen) of  

door het in de schaal  

te leggen. 

 

Hartelijk dank! 

Gebed over de gaven  

Geest van adem, van vuur en van liefde. 

Waar wij liefdevol leven 

en ons leven delen met elkaar, 

daar zijt Gij in ons aanwezig. 

Vuur ons daarom aan met uw kracht 

nu wij hier samenzijn rond uw tafel, 

aanvaard deze gaven van brood en wijn 

als teken van onze bereidheid 

ons leven te delen met U en met elkaar. 

Dat vragen wij U, door Jezus uw Zoon, 

Hij die ademt in al wat leeft. Amen. 

 

Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen we dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Goede God, Uw Geest van bevrijding 

heeft ons hier bijeengewaaid. 

Maar wie hier komt, wordt geroepen 

om deel te hebben en deel te geven, 

om gemeenschap te vormen,  

een kleine kring omwille van de grote. 

 

Dit huis brengt mensen samen met veel talenten 

om te werken aan een beter samenzijn, 

om de stem te horen die nog niet klinken mag: 

mensen zonder stem! 

 

Goede God, 

we zijn hier samen in uw huis. 

De één is ingesteld op actie voeren, 

een ander legt uit waarom en hoe 

en allen doen mee, zo ver en zo goed  

als ze kunnen, durven of willen. 

De één verstaat de kunst 

om oude woorden nieuw te zeggen, 

een ander zet ze op muziek  

en allen zingen mee. 

 

Maar het gaat om een beter samenzijn, 

om de stem die nog niet klinken mag: 

mensen zonder stem! 

Daarom zingen  wij U toe: 

 

Sanctus Messe Brève - Gounod 

 

Midden in de kring nog altijd deze tafel  

met brood en wijn, teken van gemeenschap 

naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. 

We stellen hier een gebaar van vrede  

en gerechtigheid, telkens weer  

om te werken aan een beter samenzijn,  

om de stem te horen die nog niet klinken mag:  

mensen zonder stem! 


